Jaarverslag-1995-1996
Op donderdag 2 november 1995 hielden wij onze jaarvergadering met als meest opvallende

punten: De beéindiging van het voorzitterschap van Bertus de Haan en de discussie, aan het
eind van de vergadering, die ontstond na de mededelingen van pastoor Ramaekers betref-

fende het voorstel om op zondag nog maar 1 mis in elke kerk op te dragen nl. 9:00 uur in
de Paulus en 10:30 in de Kruisverheffing.

Op zaterdagavond 25 november 1995 vierden wij het St.Caeciliafeest bij Het Wapen van
Raalte. Dankzij goed voorbereidend werk van de feestcommissie werd het weer een
geslaagd feest.

Z1l] hadden rekening gehouden met de oudjes, want de muziek was niet bepaald in de house-
muziek-stijl, maar deed ons met weemoed terugdenken aan Bartje Wieldraaier.

Er waren enkele opvallende gebeurtenissen op deze avond:

De Onderscheiding van Antoon Schoorlemmer vanwege zijn 40-jarig koorjubileum en de
huldiging van het echtpaar de Haan, waarbij Bertus nog eens extra werd be-dankt voor het
vele goede werk, wat hy heeft gedaan voor ons koor,als voorzitter.

Ook waren er minder serieuze gebeurens:

Zoals het optreden van de echtparen Koopman en Eilert als paters met de litanie van alle
niet-heiligen bij het koor.

De devotie bereikte een hoogtepunt door het optreden van mevrouw Jansman met haar
nonnen-lied.

Vervolgens gooide ondergetekende in een buut het hele protocol weer omver. Ook omdat er
gezorgd was voor een prima warm en koud buffet werd het fijne avond.

Op 27 november 1995, nog slaapdronken van het Caeciliafeest, verzorgde ons koor de zang
tijldens de Huwelijksjubileummis van het Echtpaar Smale.

Het koor ontving een leuke bedankbrief, welke werd voorgelezen op de eerstvolgende
repetitie met absentie van de emotionele Bertus.

Minder leuk maar toch serieus genomen werd de brief, welke wij op 30 november 1995

ontvingen van interum-organist Casper Rodijk, waarin hij aangaf dat ook de koorleden de
liturgie serieuzer moeten beleven.

Het bestuur is de volgende mening toegedaan:

Hoofdzakelijk gaat men bij een vereniging voor de ontspanning en de gezelligheid. Bij een
kerkkoor is er echter een scherp contrast noodzakelijk: enerzijds bij de repetitie de gezellig-
heid, welke zelfs bepalend is voor de harmonie en het ledenaantal; anderzijds de discipline
van stilzwijgen en bezinning tijdens de kerkliturgie.

De strikte naleving van dit laatste laat nog weleens te wensen over.

In een antwoordbrief hebben wij de heer Rodijk laten weten, scherper dan voorheen, toe te
zien op disciplinair gedrag van de koorleden tijdens de vieringen in de kerk.

Op 6 december 1995 overleed Tonny Schwarte, de echtgenoot van ons koorlid

Mevrouw Schwarte-de Haan en ook was hij voorheen beheerder van dit Parochiecentrum.
Op de dag van de begrafenis, maandag 11 december 1995, verzorgden de heren van het
koor de Requimmis. Ook wij hebben hiermee een sympathiek medemens verloren.

In december 1995 werden er opnieuw een flink aantal kerstkribbekaarten verkocht, namelijk
136 setjes, vooral dankzij de inspanning van de heer Antoon Overmars.

Er ziin nog 375 (dubbele) kaarten over, welke wij voor de kerst van 1996
hopen te slijten.

Kerst 1995 zijn we goed doorheen gerold, ook zonder Gregoriaans op Kerstavond en zonder
pastor Woorts, die in Vietham vertoefde.

Op kerstavond zongen wij die Messe in f von Rheinberger en op 1ste Kerstdag in de
Hoogmis die Spatzenmesse von Mozart.



Het nieuwe jaar begon glibberig.
Nieuwjaarsdag 1 januari 1996 was het vanwege ijzel spiegelglad.

Dirigent Ter Borg ging ‘s morgens bij het strooien voor zijn deur bijna onderuit en zijn vrouw
verbood hem naar de Hoogmis van 10:00 uur te gaan.

Bij de poging de pastorie te bellen kreeg hij geen verbinding.

Doordat ook nog de sleutels van het orgel ontbraken, waren de 12 aanwezige heren
koorleden genoodzaakt a capella te zingen. Dankzij vakmanschap van interim-dirigent Willy
Nije Bijvank verliep alles gladjes.

Er hadden SLECHTS 50 parochianen de gladheid getrotseerd en pastoor Ramaekers zei een

volgend keer, met zo'n kleine groep, de mis in de sacrestie op te dragen. Ook verzocht hij
ledereen na afloop te blijven om elkander een goed nieuwjaar te wensen, hetgeen ook
gebeurde en voor herhaling vatbaar.

Het was zo spiegelglad, dat zelfs de kaars op het koor niet werd aangestoken, dit was door
de comotie vergeten.

Met ingang van 7 januari 1996 begon de nieuwe ‘dienstregeling” v.w.b. de mistijden. De
H.Kruisverheffing startte met 10:30 uur.

Dat deze regeling "heel wat voeten in de aarde’ heeft blijkt ook uit de weersgesteltheid want
ook op deze dag was het wederom spiegelglad.

Op zondag 4 februari 1996 presenteerde zich onze nieuwe pastoor Verwey
in een gezamenlijke Eucharistie-viering.

Zijn duidelijke en verhelderende stem hield en houdt iedereen goed wakker.

Op 3 maart 1996 overleed ons koorlid Antoon Ruiter op de leeftijd van 77 jaar. Het
Herenkoor verzorgde, mede op verzoek van de familie, op 6 maart de avondwake en op 7
maart de uitvaartsmis. Voor de heer Ruiter werd namens het koor een tiental misintenties
opgedragen. Wij verloren in hem een trouw en zeer gewaardeerd koorlid.

In maart “96 verhuisde niet alleen ons koorlid Mevr. Vlierhuis naar de vernieuwde Swaene-
woerd-vleugel maar ook koorlid mevrouw Annie Swartjes uit Broekland, die vanwege
gezondheidsredenen had moeten afhaken.

Dankzij deze verhuizing kan Annie gelukkig weer ons koor bezoeken zonder ondersteuning,
alhoewel haar ondersteuning node werd gemist.

Op 17 maart 1996 werd de Johannes-passion verzorgd door de kerkkoren van Mettingen en
Raalte. Een tegenvaller was het uitvallen van het Mettinger koorlid, de heer Tombrink, die
oorspronkelijk de Evangelistenpartij zou zingen. Deze werd overgenomen door de heer
Rutten. De heer De Haan stelde zich beschikbaar als stand-by, ingeval de Christuspartij
moest worden overgenomen. Achteraf bleek, ondanks voorstudie, dit niet noodzakelijk.

Het was een zeer geslaagd concert, welke door ca. 200 mensen is bezocht,

waaronder de Pastores en wethouder Pierik en echtgenote.

Pastoor Verwey verzorgd de aan- en atkondiging en kapelaan Woorts bracht een kort gebed
als intermezzo in de passie.

Omdat geen subsidie kon worden verkregen vanuit de Gemeentelijke Partnerpot noch vanuit
afdeling Welzijn, is aan het eind van het concert toch verzocht om een vrijwillige bijdrage.
Het samenzijn, na afloop in het Parochiecentrum, was een geweldige happening. Doordat
Mettingen aanwezig was met 69 personen en wij met nog eens 95 personen was het volle
bak. Jammergenoeg konden onze partners er niet bij uitgenodigd worden. De volle bak
maakte het juist uitzonderlijk gezellig. Om te spreken met de woorden van de vice-coorzitter
van het Mettinger koor: "Es war Super". De verzorging met brood en soep was voortreffelijk
verzorgd door enkele dames van het koor, alsmede door enkele echtgenotes van koorleden.
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Ook de consumptieverzorging was door Nettie Kroes prima geregeld.

De aangeboden flesjes "Jacoba’, alsmede de beide onderscheidingen voor de heren dirigen-
ten vielen bijzonder in de smaak. Van Mettingen mochten wij een herinnerings-certificaat
aan dit concert ontvangen.

Voor de zieke heer Tombrink is. namens ons koor, een ‘Beterschapskaart’ alsmede DM
30, = voor een attentie meegegeven.

Dit hele gebeuren mag als zeer geslaagd worden gezien en natuurlijk voor een snellere
herhaling vatbaar, hetgeen ook de mening van onze gasten.

Voor een volgend keer is het niet verkeerd wat ludieke liederen in te studeren met ons koor,
zoals een canon, want Mettingen kwam ook nu weer met enkele leuke liederen.

Begin april 1996 wisselt de zondagse Hoogmis van 10:30 uur naar 09:00 uuir.

In de viering van Goede Vrijdag, 5 april 1996, werd de Johannes Passie gezongen met als
solisten, mevrouw Nettie Kroes en de heren Maas, Antoon Huisman en onze directeur ter

Borg. De heer Maas, de Evangelistenpartij en Antoon de Christus-partij zongen voor in de
kerk. De rest boven.

De combinatie dirigeren en daarbij een solistenpartij zingen was voor de heer ter Borg wat
- het zingen betreft net iets te hoog gegrepen.

Op Zaterdagavond 27 april 1996 bleek nog eens te meer dat een lastige mis zoals de Messe

in f van Rheinberger, welke ook was gezongen met de Kerst, niet zomaar even gezongen
kan worden, want er waren wel wat haperingen.

Op Zondag 28 april 1996 verzorgde het herenkoor in het Gregoriaans de mis op het
Franciscushof.

In mei zijn we wel even flink geschrokken van de ziektegevallen van de heren Eilert en
Bijlsma, maar gelukkig zingen ze inmiddels weer volop mee.

Op donderdagavond 30 mei 1996 werd onder de koorleden een dubbele enquete gehouden:
Enerzijds betreffende een Rondgang door de kerk, waarvoor 90 % animo bleek te hebben.
Deze rondleiding werd op 26 september 1996 prima verzorgd door pastor Woorts.
Anderzijds werd de koorleden gevraagd hun mening te geven over de mistijden. De uitslag
hiervan was 60% wisselen, 23 % was voor de mistijd 09:00 uur en 13% voor de tijd van
10:30 uur.

Deze uitslag werd door onze voorzitster meegenomen naar de parochieavond op donderdag
20 juni 1996, alwaar een evaluatie over de aanvangstijden van de missen. Besloten werd te
blijven wisselen, maar dan per 4 maanden.

Binnen elk cluster valt dan een hoogfeest, Kerstmis, Pasen, of Pinksteren, waarbij bovendien
elk jaar de mistijden per cluster wisselen, het ene jaar vroeg, het andere jaar laat.

Op 9 juni Sacramentsdag, werd voor de tweede maal een processie gehouden, ‘s avonds
om half zeven. Ditmaal werd begonnen achter de kerk langs.
De deelname was bemoedigend en groter dan in 1995.

Op 7 juli 1996 wisselde de zondagse Hoogmis weer naar 10:30 uur.



