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Jaarverslag-1996-1997
Op donderdag 17 oktober 1996 hielden wij onze jaarvergadering met als meest opvallende

punt: De toespraak van onze nieuwe president, pastoor Verwey, waarin hij 0.a. aangaf zich
direkt al betrokken te voelen bij ons koor en zei te hopen op een hele goede samenwerking.

Op zondagavond 20 oktober 1996 verzorgde het herenkoor de avondwake vvor de
overleden mevrouw van der Vondervoort, moeder van ons koorlid Hermien Schrijver.

Op zaterdagavond 26 oktober 1996 mocht ons koor de H.Eucharistie-viering in de Paulus-
kerk verzorgen. Omdat onze dirigent zowel moest begeleiden als dirigeren zongen wij niet de
Spatzenmesse van Mozart, wat oorspronkelijk de bedoeling was, echter de Dominicusmis
van M.Haydn.

Omdat de Pauluskerk qua akoestiek en de plek voor het koor een andere demensie gaf, was
dit een zeer nuttige ervaring. Ook koffietijd na afloop in de ‘cantine’ viel in de smaak.

Al direct bij aanvang van het nieuwe seizoen mochten wij een nieuw lid begroeten,
mevrouw Blijden. Wij waren en zijn nog steeds blij met haar komst.

Op dinsdagavond 29 oktober 1996 verzorgde het herenkoor de avondwake vvor de
overleden heer Kroes, vader van ons koorlid Mevr.Ogink-Kroes.

Op uitnodiging nam ons koor op vrijdagavond 8 november 1996 deel aan de 11e vd 11e-
avond, oftewel de "Prince night of the Proms’ georganiseerd door carnavalsvereniging De
Stoppelkaters". Wij deden een poging het Regina Caeli van Dittersdorf en het Halleluja van
Handel ten gehore te brengen, echter het was letterlijk vechten tegen de bierkaai om boven
het lawaai uit te komen.

Niet alleen de akoestiek en de geluidsinstallatie liet te wensen over, echter ook het open zijn
van diverse taps, rondom het gebeuren, bleek niet samen te kunnen met het beluisteren van
onze zang. Er zal wel wat moeten wijzigen wil ons koor nogmaals meedoen, alhoewel het
randgebeuren voor onze leden toch ook weer een belevenis was.

Desondanks ontvingen wij van de Stéppelkaters een bedankbrief voor ons geweldige
optreden.

Op zaterdagavond 23 november 1996 vierden wij het Caeciliafeest bij de Leeren Lampe in
de Midget-golfzaal.

Na de koffie met gebak kwam eerst het serieuze gedeelte namelijk de huldiging van

Anita Derks, Hermien Meijer, Marie José Ruiter en Margreet Wichink Kruit, vanwege hun
25-jarig koorjubileum, Pastoor Verwey viel de eer te beurt de jubilarissen de medailles op te
mogen spelden en hun de bijbehorende oorkondes uit te reiken. Namens het koor ontvingen
de dames een boeketje bloemen en de echtgenotes, hoe kan het ook anders, een fles
Jacoba.

Hierna kwam het luchtige gebeuren met allereerst enkele optredens :

Antoon Huisman vertolkte het prachtige italiaanse lied Conté Partiro van Andrea Boscelli,
onder begeleiding van onze dirigent.

Vervolgens werd een rechtzaal gesimuleerd, waarbij de vragen van de rechter door de
verdachten op ludieke wijze en zingend werden beantwoord.

De heer Ter Borg liet zijn mening over The Prince Night of the Proms vertolken in de
meezinger ‘lk weet het niet, waarom’, door hemzelf begeleid en gezongen door de secreta-
ris.... foei, wat een baan.

Hierna werd gemidget-golft en gezien het enthousiasme was dit een goede keuze.

De krachten die hiermee verspeeld raakten, werden weer opgeladen met een warm en koud
buffet. Alvorens weer werd verder gespeeld, bracht ondergetekende wat licht in de
duisternis door diverse gebeurens van het afgelopen jaar op de hak te nemen, hetgeen goed
In de smaak viel. De feestcommissie had ! al met al gezorgd voor een prima feestavond,

waarvoor nogmaals dank aan Mirjam Schutte, Hermien Schrijver, Sjoerd Bijlsma, Anton
Overmars en Antoon Spoolder.



De volgende dag konden ook de heren koorleden, eindelijk, sinds jaren, weer eens uitslapen,
want die zondag behoefden zij niet te zingen. Nu was dit ooit al eens afgesproken op een
leden-vergadering, maar stiekum was deze slechte gewoonte weer binnengeslopen.

Op zondag 1 december 1996 overleed Rob Huisman, de zoon van ons koorlid Anton
Huisman, ten gevolge van een spierziekte. Ook de koorleden waren diep getroffen door dit
slechte bericht. Het Herenkoor verzorgde op woensdagavond 4 december 1996 de avond-

wake en op donderdagmorgen 5 december 1996 verzorgde het Gemengde koor de
uitvaartsmis voor Rob.

Op Kerstavond 24 december 1996 zongen wij de Dominicusmis van Haydn. Tijdens deze
kerst-mis krijgt de heer ter Borg kramp in zijn benen tijdens het ‘Nu zijt Wellekome'.

De massage van enkele dames sopranen tijdens het orgelspel deed hem zichtbaar goed en
zo werd het voor hem een 'kramp’-zalige Kerstavond.

Op donderdag 2 januari 1997 hielden wij onze gebruikelijke nieuwjaarsreceptie.

Ons nieuwe lid Jan Huisman viel met zijn neus in de boter, want alle heren zangers werden
hartstochteijk een zalig nieuwjaar gewenst door Tiny ter Borg, met drievuldige kusjes.
Hiermee uitte zij haar opluchting na haar vervelende ziekteperiode.

Ook enkele andere koorleden kwamen in de lappenmand tercht.

Annie Schwarte was al sinds oktober 1996 uit de roulatie. Het leek eerst een hardnekkige
verkoudheid, echter begin februari 1997 kwam ze zelfs in het ziekenhuis met een hartritme-
stoornis en later nog eens weer met longklachten. Gelukkig is Annie weer terug.

Harry Tutert bracht de jaarwisseling in het ziekenhuis door en ook Wim Temmink doorstond
ruim een maand later manmoedig dezelfde ingreep.

De grootste schrik echter bezorgde ons Jan van de Meer.

Op vrijdag 3 januari 1997, 1 dag voor de elfstedentocht, reisde hij af naar zijn geboorte-
streek om dit bijzondere gebeuren mee te vieren.

Helaas werd het een nachtmerrie. Na aankomst ging hij nog even schaatsen en rijdt bij
Bolsward tegen een brug, met bijna fatale afloop.

Na reanimatie en kritische dagen op een IC-bed in Sneek mag het een wonder heten dat hij
er bijna weer helemaal bovenop is gekomen.

Ja de heer van de Meer war biezonder krank, jetzt singt er wieder Gott sei dank.

En alsof dat nog niet genoeg was krijgt ook begin januari Nelly Gerritsen een ongeluk, want

zi) werd aangereden door een bromfiets, met als gevolg gebroken middelvoetsbeentjes en
teenkootjes. Na lang sukkelen is ook zij gelukkig weer in ons midden.

Nadat Christien Oudendijk uit Zwolle,als alt bij ons koor, zich heeft afgemeld als lid zorgt

de komst van Tinus Westenenk op donderdag 9 januari 1997 voor meer tegenwicht in het
koor t.o.v. de dames.

Op Zondag 16 februari 1997 deden de heren mee aan het Korenfestival van de jubilerende
Oratoriumvereniging. Het programma was zeer gevarieerd.

De tractus, door de heren gezongen, was eigenlijk iets te lang.

Op Donderdag 13 maart 1997 hoorden wij het droeve bericht, dat ons erelid Hr. Klein
Koerkamp de dag ervoor was overleden in de leeftijd van 88 jaar. Op zondagavond 16 maart

verzorgden de heren de avondwake en op maandag 17 maart was de gezongen uitvaartmis,
welke ook werd verzorgd door het herenkoor.

Wij verloren in hem een zeer gewaardeerd koorlid.



Op zondag 4 mei 1997 zong ons Gemengd koor in de RK Kerk te Heino bij gelegenheid van

de ingebruikname van het nieuwe orgel. Samen het met Heinose Gemengde koor werd het
een prima verzorgd concert.

Op Donderdag 15 mei 1997 was er de grote dag voor de familie ter Borg en in het bijzonder
voor de heer ter Borg. Na de repetitie werd vanaf 20:15 uur plaats genomen voor het feest.
't Parochiecentrum was feestelijk versierd en het programma bleek goed in elkaar te steken.
Nadat de heer ter Borg namens het Parochiebestuur was toegesproken door Pastoor Verwey
en vervolgens door onze voorzitster kwam het luchtige gebeuren.

Z0 bracht het bestuur het vermanende lied ‘Blijf toch braaf’, waarin de spelregels van het
koor werden aangedragen. Het lied ‘Den blijden toon’ met aangepaste tekst op zijn jubileum
werd gebracht door een afvaardiging van het koor, dit vanwege de beperkte mogelijkheden
van repeteren. De heer Nije Bijvank bleek de redder in de nood.

De hoogtepunten van de avond mogen apart vermeld worden. Allereerst de prima voor-
dracht van de beide kleinkinderen EN de aanbieding van het Felicitatie-album, waarin van elk
koorlid en van de pastores een eigen gemaakte pagina. Niet alleen werd hiermee de
creativiteit van het koor tot uiting gebracht maar nog meer de harmonie onder dit gemengde
koor. De heer en mevrouw ter Borg waren zichtbaar geroerd en dat deed ons goed.

Het werd een gezellige avond en iedereen ging tegen half twaalf tevreden naar huis.

Op Zaterdag 24 mei 1997 wederom een grote dag voor de familie ter Borg, namelijk het
huwelijksfeest van zoon Jos Veldhuis met Liesbeth Wolterbeek.

De huwelijksmis werd verzorgd door het Gemengd koor.

Zondag 1 juni Sacramentsdag, werd voor de derde achtereenvolgende maal een processie
gehouden, ‘s avonds om zeven uur. Het was een enigszins spannend gebeuren vanwege de
dreigende bewolking, maar gelukkig bleef de "r"egen van boven uit.

Misschien ook hierdoor was de deelname niet groter dan in 1996.

De geboorte van dochter Ruth op 5 juni 1997 bleef voor moeder Gerda Jolink-Marsman niet
geheel zonder gevolgen, want het is Nnog steeds een beetje krukken.

Op dinsdag 22 juli 1997 verzorgden wi] met genoegen de H.Eucharistieviering voor onze
koorleden Harry Tutert en Tini Clarijs ter gelegenheid van hun 40-jarig Huwelijksjubileum.
Op hun verzoek werd de Dominicusmis van Haydn gezongen.

En dan het afscheid van Pastor Woorts was op 24 augustus 1997.

De eucharistieviering bij gelegenheid van het afscheid van kapelaan Woorts, die als nieuwe
pastoor werd aangesteld in de parochie Dalfsen/Hoonhorst, werd een keurig verzorgde
dienst, van welk het programma was iIngevuld door de heer Woorts zelf.

Het dameskoor zong voorin de kerk, het Gemengd koor op zijn vertrouwde stek.

Gezongen werden o0.a. de Spatzenmesse, Ave Verum, Panem Angelicus en het Lourdeslied.
Het misverstand met het dameskoor, welke enkele weken vooraf was ontstaan werd bijtijds
bijgepraat. Het bestuur vindt het niet onverstandig om bij een volgende soortgelijke
gelegenheid, de voorbespreking tevens te laten bijwonen door een Parochiebestuurslid,
zodat deze niet achteraf benaderd kan worden met een klacht over de gang van zaken.

Op donderdag 28 augustus brachten wij het Stéppelhaeneconcert, welke in het teken stond
van componist Schubert vanwege de gedenking van zijn geboortejaar 200 jaar terug.
Ondanks dat de heer ter Borg niet geheel fit begon aan deze klus en naarmate het concert
vorderde de situatie er niet beter op werd, wist hij het programma toch af te werken en de
bewondering hiervoor werd ook door de kerk gedragen met een daverend applaus.

Er ging een zucht van verlichting door het koor.

Alle koor- en orkestleden brak namelijk het zweet uit tijdens het concert en waren erg
begaan met de heer ter Borg, maar ook met de goede afloop van het concert.

Gelukkig bleef ons een vroegtijdige afbreuk en daarmee een afgang bespaard.



Helaas heeft Annie Swartjes-de Haan eind augustus weer even af moeten haken.

Hopelijk geeft de vervelende kuur een goed resultaat en kan ze haar passie, het zingen,
weer hervatten.

Op woensdag 10 september gingen enkele bestuursleden en de heer ter Borg naar Mettin-
gen voor de voorbereiding van het Kerstconcert, welke wij gaan verzorgen in de Agathakir-

che in Mettingen op zondag 4 januari 1998 met begeleiding van het Preussag Symphonie-
orkest uit Ibbenburen.

Ondertussen heeft de sopraan Gerrie Holterman zich afgemeld als lid.
Zi) heeft gekozen voor een andere zangstijl. Een echte styliste dus.

Op Zondag 28 September was er de rechtstreekse KRO-uitzending vanuit onze basiliek en
na afloop van de H.Mis het programma ‘na de zegen’ vanuit het Parochiecentrum.

Het opsturen van een bandje door de heer ter Borg, begin dit jaar, bleek succesvol.

Even succesvol was dan ook de uitzending, waarin wij o0.a. de Dominicusmis zongen.

Het vakmanschap van de regisseur met zijn assistentie bleek onder andere uit het welover-
wogen wegdrukken en dan wel in de goede zin des woords, van de krachtige sopranen,
waardoor er een prima evenwichtige zang door de radio klonk.

- Omdat ook na afloop in het Parochiecentrum onze dirigent zich én ons koor in het vervolg-
programma prima verkocht, behoort een herhaling zeker tot de mogelijkheden.

Het jaarlijks terugkerende Kevelaerlof, ditmaal op zondagavond 5 oktober was een van de
laatste hoogtepunten van het afgelopen seizoen.

Aan het slot wil ik namens het bestuur vooral onze directeur de heer ter Borg, hartelijk
danken voor zijn niet aflatende inzet. Al meer dan veertig jaar kon deze parochie op hem
rekenen en dat is toch wel zeer bijzonder en daarom bijzondere dank hiervoor.

Ook danken wij onze pastoor en de andere pastores voor hun prettige samenweking met
ons koor.

Ook mogen wij het Parochiebestuur niet vergeten te bedanken voor hun jaarlijkse bijdrage en
hun betrokkenheid met dit koor.

Voor de prima verzorging tijdens ons koffiekransje en andere festiviteiten danken wij
natuurlijk Mevrouw Nettie Kroes met een hartelijk applaus.

Het is jammer dat organist Casper Rodijk wat minder ter beschikking was van ons koor,
maar zijn hem toch zeer dankbaar voor de begeleiding van sommige diensten.

En als laatste maar zeker niet als minste is het bestuur dank verschuldigd aan alle leden.
Graag een applaus voor uzelf.

Namens het bestuur,
uw secretaris

H.Tutert Raalte, donderdag 23 oktober 1997.
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