Jaarverslag 2007-2008

25 oktober

De voorzitter opent de jaarvergadering, speciaal met een welkom voor mevr. Hulshof en de
heren Icking en Wanders.

Ook een woord van welkom aan 2 nieuwe leden: Vera Loos en Thea Veenhuis.

Na te zijn gekozen als nieuwe voorzitter nam Mirjam Schutte de voorzittershamer over van Jan
Huisman.

Aan het eind van de jaarvergadering is er bijzonder woord van dank aan dhr. Jan Huisman voor
zijn inzet als voorzitter de afgelopen jaren. Dit was zeker geen gemakkelijke taak.

Ook een woord van welkom aan Anton Huisman als nieuw bestuurslid.

20 november
Willy Huisken heeft te horen gekregen dat hij slokdarmkanker heeft.
Bestraling en chemokuur zullen voor St Nicolaas voorbij zijn.

Antje Nieuwkamp gaat naar ziekenhuis voor een kijkoperatie aan de knie.

17 november

5 uur ’s-middags de viering verzorgd en ter gelegenheid van St Cecilia.

Om 20.00 uur zijn we welkom bij Zwakenberg voor een feestavond.

Opening van de avond door voorzitter van de feestcommissie dhr. Westenenk

Daarna nam voorzitter Mirjam Schutte het woord waarna ze gelijk doorgaat met de huldiging
van de jubilarissen, Mariet Huisman (25 jaar) en Theo Koopman (erelid).

Vervolgens is het woord weer aan de feestcommissie voor het verdere programma van de avond.
Optredens van o.a. Doortje van Rossum, pastoor ter Pelle, groep dames met Jan Wanders en
natuurlijk ons aller Herman.

Al met al was het St Cecilia feest was weer een geslaagd feest.

Onze dank gaat uit naar de feestcommissie voor de zeer geslaagde avond.

24 november

Tinus en Diny Westenenk-Tijs 40 jaar getrouwd.

Om 14.30 uur de H. Mis verzorgd waarvoor het bruidspaar zeer dankbaar was.
Daarna naar de receptie op het “verwarmde” terras van Zaal Zwakenberg.

26 november
Avondwake van Sip Douma die veel voor ons koor heeft gedaan.

29 november

Riet Maseus is na haar hartoperatie weer present op de repetitie.

Ze bedankt iedereen voor de vele kaarten en bloemen die zij tijdens haar afwezigheid mocht
ontvangen.

18 december
Herenkoor heeft voor Jan Bijlsma de Requiemmis gezongen, Jan Bijlsma is jarenlang lid
geweest van ons koor.

24 december

Herenkoor heeft voor Herman Luchtenberg de Requiemmis gezongen, Herman is ook jarenlang
lid geweest van ons koor.
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24 december

Kerstavond de nachtmis van 20.30 uur verzorgd.

Vooraf liederen, 0.a. Maria durch ein Dornwald en Stille Nacht en vervolgens hebben we de
Missa Brevis in D van Mozart gezongen voor een volle kerk.

25 december
Kerstdag de Hoogmis verzorgd, wederom enkele Kerstliederen vooraf en de mis van Haydn.
Ook nu was de kerk weer goed bezet.

24 januari
Harry Groen stuurt ons het lied O, Con Amoris Victima” wat wij kunnen zingen bij een uitvaart
van een lid van ons koor.

26 januari
Gebedsviering met Iconenwijding, gezongen door herenkoor.
Men was hierover zeer tevreden

10 februari
Richard en Bets Reurings 50 jaar getrouwd.
Zij waren zeer content met de manier waarop wij de Eucharistieviering hebben verzorgd.

17 februari

Ondergetekende stuurt namens het bestuur een brief naar het Parochiebestuur i.v.m. de mistijd
van 11 uur op de zondag.

Voor ons koor, met name de heren, was dit geen acceptabele tijd.

13 maart
In de bestuursvergadering besloten het lied, ingestuurd door Harry Groen op 24 januari, in te
studeren.

23 maart

Pasen

Het bekende Gregoriaanse "Resurrexi”(introitus) vooraf almede tijdens de viering het ”Vidi
Aquam”.

Ook de Spatzenmesse van Mozart gezongen met uiteraard aan het eind van de viering het
welbekende Halleluja van Héndel.

Maart/april
Requiem gezongen voor Pater Pius Haarman, die in Brazilié was overleden.

08 april
Antwoord van het Parochiebestuur betreft onze brief van 17 februari 2008.
Het parochiebestuur stelt het volgende voor:
- in de zomermaanden de viering om en om, in de H. Paulus en de H. kruisverheffing.
- daarna weer als vanouds, om de 4 maanden wisselen met de H. Paulus.
Tijden: 09.00 of 10.30 uur.
Dit is een voorstel waar nog overleg over gevoerd gaat worden met het pastorale team en het
parochiebestuur van de H. Paulus.
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25 april
Avondwake voor Catrien Wanders-de Vries, de moeder van Jan Wanders.
Op 26 april voor haar de uitvaartsmis verzorgd.

11 mei

Pinksteren

Op 1% Pinksterdag hebben we de Dominicusmis gezongen aangevuld met nederlandse liederen.
Diny en Harry Marissink waren deze dag 25 jaar getrouwd.

De eerste repetitie daarna koffie met een tractatie, bedankt.

28 mei

Wederom een jubileum.

Antje en Henk Nieuwkamp waren deze dag maar liefst 50 jaar getrouwd.
Alweer koffie met een tractatie, het kan niet op.

14 juni
Tijdens muziekestafette gezongen in de Plaskerk.

3 juli

Vakantieborrel, fietsen en barbecue.

Helaas ging het fietsen niet door in verband met weersomstandigheden.

Maar niet getreurd, de barbecue en de vakantieborrel vielen goed in de smaak.

Juli 2008
Wij krijgen bericht dat het met Willy Huisken niet goed gaat, hij wordt niet meer beter.

1 augustus

Deze dag bereikte ons het droevige bericht dat de moeder van onze dirigent Gerlinde Hulshof
was overleden.

Verschillende koorleden zijn op maandag 4 augustus naar de druk bezochte uitvaart geweest.

7augustus
Eerste repetitie , we kunnen ons volledig storten op het Stoppelhaeneconcert.
Voor het Stoppelhaenefeest geen gemengd koor meer op de zondag.

15 augustus
Thea Veenhuis naar ziekenhuis voor een heupoperatie.

27 augustus
Ons bereikt het droevige bericht dat ons koorlid en penningmeester Willy Huisken na een
moedig gedragen ziekte is overleden.

28 augustus

Stoppelhaene concert.

Voor het eerste hebben we weer van vanaf de koorzolder gezongen en wel het Magnificat van
Andriessen.

Daarna zoals gewoonlijk met een concert weer op het priesterkoor.

Na een inleidend woordje van pastoor Verwey hebben we het “Ecce quo modo moritur Justis
ten gehore gebracht ter nagedachtenis aan Willy Huisken en de moeder van Gerlinde.

2
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1 september
De zang verzorgd in de zeer druk bezette avondwake van Willy Huisken.

2 september

De uitvaartsmis voor Willy verzorgd.

Tijdens de uitvaart hebben de heren om de baar staande het mooie lied “O, cor Amoris Victima’
gezongen, een speciaal lied voor overleden koorleden.

Op verzoek van Willy ook het Halleluja van Handel gezongen, daar organist Jan Wanders deze
morgen verhinderd was is het door 2 zangers van elke stem gezongen. Prima geslaagd.

b

11 september
lete van Rossum na enige maanden weer present op de repetitie na 2x een dotterbehandeling en
het krijgen van een pacemaker.

14 september

Het voor onze kerk nieuwe Ademaorgel officieel in gebruik genomen.
Gezongen werd vanaf de koorzolder de mis in C van Mozart.

Pastoor Verwey heeft het orgel tijdens de viering op de koorzolder ingewijd.

5 oktober
Kevelaerslof gezongen samen met het koor uit Olst-Wijhe en de muziekvereniging
“de Bergklanken™ uit Luttenberg.

22 oktober

Mevrouw Hagen-Kogelman overleden na een ziekbed van enkele weken.

Zij was de echtgenote van ons koorlid Wim Hagen.

Zondag 26 oktober de avondwake en maandag 27 oktober de uitvaartsmis voor haar verzorgd.

Wat nog verder het afgelopen jaar:

Gezongen in de Pauluskerk bij de uitvaart van dhr. Lucassen.

Marijke Vloedgraven een paar maanden afwezig door omstandigheden.
Willy Albers krijgt een nieuwe heup en is dit jaar ook nog 80 jaar geworden.
Agnes Eisses door omstandigheden een paar maand afwezig.

Fred Polman een aantal maanden afwezig i.v.m. stemproblemen.

Richard Reurings een arm heeft gebroken.

Anton Overmars is aan de voet geopereerd.
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