JAARVERSLAG 2019.
Nieuwjaarsborrel, donderdag 4 januari.

We beginnen het nieuwe jaar met een heerlijke oliebol, een hapje en een drankje. De
voorzitter opent met een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik naar het
komende jaar.

5 januari: Uitvaart gezongen van dhr. Schutte, de schoonvader van Miriam Schutte.
7 februari: Jaarvergadering.

Gerard deelt mede dat er plannen zijn om de koorplaatsen te veranderen. Er zijn
gesprekken met kerkbestuur en andere koren. Gerard houdt ons op de hoogte. Wanneer en
hoe dat is nog niet duidelijk (mei-juni)!

Gerlinde laat ons weten dat zij ons gaat verlaten. Na zoveel mooie jaren bij het koor valt het
haar moeilijk deze beslissing te nemen. Na lang beraad heeft ze echter besloten na het
Stoppelhaeneconcert het dirigeerstokje neer te leggen.

15 maart: Uitvaart gezongen van ons koorlid Nasz van der Meer.
19 april: Uitvaart gezongen mw. Hondeveld, de moeder van Freddie Hondeveld.

4 mei: Dodenherdenking bij gemeentehuis. Het koor bracht hierbij enkele liederen ten
gehore en daarnaast waren er twee jonge dames van het Carmel College Salland die enkele
toepasselijke liederen zongen.

9 mei: De voorzitter deelt mee dat er in de kerk op een nieuwe plek een koorplek is
gerealiseerd waar vanaf nu alle koren gaan zingen. De opstelling is voorlopig. Op basis van
de ervaringen van de verschillende koren zullen er aanpassingen worden gedaan in de
opstelling of in de (plek van de) hulpmiddelen. Zaterdag 11 mei gaat het gemengde koor
voor het eerst gebruik maken van deze nieuwe koorplek.

26 mei: In het kader van de korenuitwisseling tussen de verschillende locaties hebben we
gezongen in Luttenberg.

6 juni: Voor de repetitie laat Gerard weten dat er vorderingen worden gemaakt voor wat
betreft de sollicitatieprocedure voor een nieuwe dirigent. Er is een kandidaat die de taak op
zich wil nemen. Dit brengt echter wel financiéle consequenties met zich mee. De financiéle
situatie van de parochie is zodanig dat het bestuur de beloning van de dirigenten van de
verschillende koren tot een bepaald plafondbedrag wil blijven bekostigen. Daarboven moet
een koor zelf bijspringen. Voor ons koor betekent dat, dat het bestuur de leden voorstelt om
de contributie te verhogen. De leden staan wel gereserveerd tegenover een
contributieverhoging omdat het om vrijwilligerswerk gaat voor de kerk, maar stemmen
uiteindelijk toch unaniem in met het voorstel.



23 juni: Het Agathakoor uit Mettingen in Raalte. Het programma werd verzorgd door de
feestcommissie en enkele mensen van het bestuur. Onze gasten werden ontvangen met
koffie en krentenwegge. Na de viering was er koffie en heerlijk gebak. ‘s Middags de tuin
van Gerda en Jaap Tijs bezocht en als afsluiting een heerlijke barbecue bij de “Flierefluiter”.
Het was een geweldige dag, waar we met grote tevredenheid op terug kunnen kijken.

6 juli: We maken kennis met onze nieuwe dirigente, Joalien van den Houten.

11 juli: De laatste repetitie voor de zomervakantie! Dit jaar geen fietstocht, maar na de
repetitie een vakantieborrel.

Donderdag 15 augustus:

De eerste repetitie na de zomervakantie. Het was hard repeteren voor het
Stéppelhaeneconcert.

Donderdag 29 augustus: Stoppelhaeneconcert.

Het was een mooi concert, voor Gerlinde haar laatste optreden bij ons koor. Het thema was
“ADIEU”. Na het concert gaf zij het stokje over aan Joalien.

Donderdag 5 september: De 1e repetitie met Joalien.
Zondag 29 september. Afscheid van Gerlinde.

De viering in de kerk dirigeerde Gerlinde nog zelf en als slot werd gezongen “Dona nobis
pacem”. Na de viering was er bij Zwakenberg een gezellig samenzijn voor de koorleden en
werd er met een feestelijk programma afscheid genomen van Gerlinde.

Zondag 6 oktober. Kevelaerslof gezongen samen met het gastkoor uit Ommen.

Zondag 13 oktober. In het kader van de korenuitwisseling heeft het koor uit Heeten de H.
Mis gezongen in de H. Kruisverheffing.

Zaterdag 2 november: Allerzielenviering.
Zaterdag 23 november. St. Cecilia.

Tijdens de viering om 17.00 uur werden de jubilarissen gehuldigd. Ze kregen door vicaris G.
Nijland de eretekenen opgespeld:

De heer Wim Tutert, de Gregoriusspeld in zilver voor 25 jaar koorlidmaatschap.
De heer Freddy Hondeveld, de Gregoriusspeld in goud voor 40 jaar koorlidmaatschap.

Mevrouw Agnes van Dongen-Nijboer, de erepenning ‘50’ in goud voor 50 jaar
koorlidmaatschap.

De jaarlijkse feestavond na afloop van de viering in de kerk wordt dit jaar een week
opgeschoven i.v.m. het feit dat ons koor is gevraagd de H. Mis te willen zingen bij
gelegenheid van de diakenwijding van onze nieuwe parochiepriester Gauthier de Bekker op
30 november in Utrecht.



Zaterdag 30 november. Diakenwijding Utrecht.

Ter gelegenheid van de diakenwijding van Gauthier de Bekker, hebben wij op verzoek van de
wijdeling de plechtige H. Mis opgeluisterd in de H. Catharinakerk in Utrecht. Het bestuur en
de feestcommissie hebben er een hele dag vooruit getrokken!

Met de bus naar Utrecht, na de viering koffie met broodjes en gelegenheid om diaken
Gautier de Bekker te feliciteren.

Daarna richting Speelgoed en oude ambachtenmuseum in Terschuur. Dat was de moeite
waard. Vervolgens naar restaurant “De Kriebelz” in Terwolde waar wij genoten van een
heerlijke stamppotmaaltijd.

Omdat het uitstapje na de feestelijke viering in Utrecht in de plaats kwam van het jaarlijkse
St. Ceciliafeest, werden de jubilarissen deze avond ook nog even in het zonnetje gezet.

Kerstvieringen 24 en 25 december. Tijdens de viering op Kerstavond werd er boven
gezongen. Het was onze eerste Kerstviering onder leiding van Joalien. Tijdens de viering op
le Kerstdag zongen we beneden. Deze viering stond incidenteel nog een keer onder leiding
van Gerlinde. Het waren allebei hele mooie vieringen.

Ank Kieft.



